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ODE AAN HOUTHEM 

 
Ins haet hie in 'ne boum gelaef, 
D'n heilige van 't Geuldal. 
Sint Gièrling dae ièrsj ridder woort, 
meh later al zien zung aafzjwoort 
en ós besjerme zal. 
Veer zinge noe ter ièr van häöm, 
ter ière van Sint Gerlach. 
Sint Gerlach dae maakde oos Houthem bereump 
en väöl van oos kinger zind nao häöm geneump, 
Dat haet gelök gebrach. 
Wat höbbe oos veurouwersj väöl ós doon erve, 
wae wilt hie neet laeve, wae wilt hie neet sjterve. 
Houthem, mie Houthem. 
 
Ins sjtóng e kloaster hie veurnaam 
in ièwe van geweld 
Mèt zustersj vroom en hièl devoot, 
de pelgrim kump van wiet te voot 
en baet veur viè en veld. 
Oos kèrk is wied en zied bekind, 
van binnen wie van goud; 
oos sjtasie dat is e juweelke van sjtein 
oos boerebedrieve zoa sjoan naevenein, 
de Vroenhof ièwenoud. 
Wat höbbe oos veurouwersj väöl ós doon erve, 
Wae wilt hie neet laeve, wae wilt hie neet sjterve. 
Houthem, mie Houthem. 
 
Mie Houthem, wat ligks dich dao sjoan. 
't Is wie ein sjilderie. 
De Geulmerberg es ónderkant, 
de Ravensbösj es baoverand, 
de Geul die sjtruimp zoa bliej. 
Wat is oos dörp gezaegend toch, 
en aan natuur zoa riek; 
en es ich dèks wiet in 't boeteland reis, 
dan sjut de naam Houthem mich inins door de geis, 
dae klingk dan wie meziek. 
Wat höbbe oos veurouwersj väöl ós doon erve, 
wae wilt hie neet laeve, wae wilt hie neet sjterve. 
Houthem, mie Houthem. 
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