DODELIJKE ONGEVALLEN IN GEULHEM (1633-2005)
John Odekerken

Tijdens mijn speurtochten in oude archiefstukken en bij het lezen van diverse
historische boeken over het Geuldal viel het mij op dat er relatief veel dodelijke
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het onder onze heemkunde-
vereniging ressorterende gebied Geulhem.

Als rasechte Houthemenaar speelden wij in onze jeugdjaren het spel “boef en
politie” in de Geulhemer groeven en hielden wij gevechten door op elkaar te
gooien met lemen ballen van “op de Leim” in Geulhem. Ook werden er in de
zomer bij laag water met de hand vissen gevangen tussen de stenen op de
rivierbedding van de Geul. Geulhem, vroeger horend bij de gemeente Berg en
Terblijt, is zodoende toch altijd iets geweest wat gevoelsmatig bij Houthem
hoorde. Mijn persoonlijke interesse voor dit schilderachtige, maar tevens
gevaarlijke, gebied langs de Geul heeft mij er zodoende toe gebracht om alle
dodelijke “ongevallen” in Geulhem eens op een rijtje te zetten. Hiervoor heb ik in
de periode 1999-2000 met diverse oud-Houthemenaren gesproken en hun oog-
getuigeverslagen of verhalen uit de overlevering genoteerd. Hieronder volgt een
opsomming en zo mogelijk achtergrondinformatie m.b.t. de gebeurtenissen,
waarbij uitdrukkelijk opgemerkt dient te worden dat de lijst naar alle waarschijn-
lijkheid niet compleet is.

1633

Bij grote herstelwerkzaamheden aan de Geulhemermolen kwam Louis Crahé in
maart 1633 om het leven; hij had twee maanden aan de molen gewerkt. Er werd
vermeld dat “hij sijn leven vercort heeft met in het water te gaen.” Het is
onduidelijk of er sprake was van een geval van zelfdoding, dan wel een ongeluk
tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Bron:

M. Meerman, "De watermolens in Valkenburg aan de Geul”, Kerkrade 1985, pag. 237

1793

De Fransen overheersten de Nederlanden en in Limburg waren diverse
garnizoenen gelegerd. Vooral vanwege het optreden van de haveloze sans-
culotten (Franse revolutionairen) tegen het katholicisme en door gevallen van
diefstal, plundering, verkrachting en moord was het eenvoudige landvolk vervuld
van angst en haat tegen hen. Meerdere malen viuchtten de mensen de grotten
in. Franse soldaten echter, die zich in hun eentje landinwaarts begaven,
moesten hun euvele moed soms met de dood bekopen. Zo was het ook
korporaal Amand Jean Milot van het 10° Regiment van de Republikeinse
Grenadiers te Maastricht vergaan. Als groot liefhebber van de jacht vernam hij
dat de bossen langs de Geul zeer wildrijk waren. Aldaar achtervolgde hij een
stuk wild en schoot het op de Wippelse Heide. Hij volgde het bloederige spoor
van het dier en dat voerde hem naar een afgrond van 12 meter met daaronder
de Geul. Op die plek zag hij zich plotseling omringd door 4 houthakkers; een
hunner gaf met opgeheven bijl een teken dat hij zijn geweer moest afleggen. De
korporaal smeet zijn wapen naar het hoofd van de aanvallers en sprong
blindelings in de afgrond waar hij overleed op 17 februari 1793.
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Het overlijdensregister van Berg en Terblijt vermeldt (vertaald uit het Latijn):

“In het jaar 1793 de 17° februari is overleden Amantus Joannes Milot ongeluk-
kigerwijze van een erg hoge berg gevallen, geboren in Brunoy, in het departe-
ment van Seine en Marne (nabij Parijs) in de leeftijd van tweeéntwintig en een
half jaar, bekleedde de functie van korporaal der vrije grenadiers van het 10°

bataljon, op de 18° op het kerkhof alhier begraven.”

Bronnen:

Geulrand nr. 8 — oktober 1984, pag. 63; H. J. Allard, "De catacomben te Geulhem onder
Bergh-Terblijt®, Amsterdam 1877, pag. 5; Overlijdensregister Berg en Terblijt, 1793;
Stadsarchief Maastricht, Ceramique; H. Welters, “Limburgsche legenden, sagen en
volksverhalen” (naar het Frans van Richard de Florement ofwel Richard Quaedvlieg), 1875,
pag. 230

1871

Dagloners konden destijds hun gezin onderhouden door te werken bij de grotere
boeren. In de winter hadden zij echter geen inkomen omdat er dan te weinig
werk was. Zodoende werd in deze periode van het jaar dan ook werk gezocht in
de berg als blokbreker.

Op maandag 2 oktober 1871 was Johannes Habets met zijn vader Antonius
Habets in de Geulhemergroeve samen aan het werk. Staande op een mergel-
blok was Johannes bezig met het zagen van een nog niet loszittende blok.
Daarnaast was zijn vader met een schep de losse mergel op een hoop aan het
werpen. Plotseling viel deze man voorover. Een stuk van het zogenaamde
bovenlager was van de zoldering naar beneden gekomen waarbij een brok
mergel van ca. 11 kg op de lendenen van de in gebukte houding staande Antoon
Habets gevallen was en op diens rechter been bleef liggen toen deze viel. Hij
klaagde over pijn in de rug en rond de rechter enkel en ze dachten dat zijn been
gebroken was. Op een blokkenkar werd hij naar zijn huis in Geulhem gebracht
alwaar hij in het bijzijn van zijn vrouw Maria Catharina Dejong enkele uren later
overleed.

Hij was ruim 30 jaren blokbreker en stond bekend als een der beste en
voorzichtigste werklieden. Als doodsoorzaak werd vermeld: “het was een niet te
voorzien ongeluk, dat de steen juist door de gebukte houding op een zo
gevoelige plaats des lichaams gevallen is waarbij de schending van ruggegraat
en rugmerg (naar de mening van een geraadpleegde arts) de oorzaak van de
dood geweest zijn". Habets werd 57 jaar oud.

Bron:

John Knubben, Stichtingsnieuws De Rotswoning, Jaargang 1 nr. 3, augustus 1997

1912

Toen de familie Timmermans rond 1912 een tijdje de huur niet had betaald, werd
ze uit het oude vochtige huisje in de Valkenburgse Kasteelsteeg (destijds de
Geitegats) op straat gezet. Zo stonden vader en moeder Timmermans en hun
kinderen met de hele “inventaris” buiten op straat bij het monument aan het
Grendelplein (zie foto).

De gemeente Valkenburg was hen kwijt, want de familie stond nu op
grondgebied van de gemeente Berg en Terblijt. Timmermans werd ziek en lag
onder de blote hemel in bed. Toen het begon te regenen hield hij een paraplu
boven zich om niet nat te worden. Langs de straten stonden de mensen te
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lachen. Van de restanten van de tafel en de keuken van de witte paters op de
Cauberg kreeg de familie Timmermans te eten, maar daar bleef het bij. Er was
verder niemand die zich iets van hun armzalig lot aantrok. Toen het weer
alsmaar slechter werd, was de familie Timmermans op een ochtend vertrokken.

-

Ze had een onderkomen gevonden in een grot in de mergelwand tegenover het
kerkhof aan de Cauberg. Er werd een deur ingehangen, een raam uit de mergel
gekapt en de nieuwe grotwoning was klaar. Timmermans met zijn Maastrichtse
vrouw “Tant Ceel” en hun vier kinderen hebben nog tot het einde van de
twintiger jaren aldaar gewoond. Valkenburg met zijn bewoonde rotswoning was
een toeristische attractie rijker en er was verder niemand die zich iets van het in
de grootste armoede levende gezin aantrok.

Uiteindelijk kwam Timmermans op een droevige manier aan zijn einde. Een
einde door de verdrinkingsdood in de Geul te Geulhem. Hij werd op een kar naar
huis gebracht. Als armlastige werd op kosten van de gemeente Berg en Terblijt
een eenvoudige Kist in elkaar getimmerd en vervolgens werd hij in ongewijde
grond te Berg en Terblijt begraven. Rond 1928 keerde Tant Ceel naar Maastricht
terug, waar ze nog jaren in de Stokstraat woonde.

In de overlijdensregisters van Berg en Terblijt is alleen het overlijden van een
zekere Wilhelmus Joseph Timmermans op 14 juli 1923 genoteerd. Hij was 79
jaar oud en zonder beroep. Zijn echtgenote was een zekere Gertrud Mertens. Er
staan verder geen bijzonderheden over de doodsoorzaak vermeld en ook de
hoge leeftiid doen vermoeden dat het hier niet om Timmermans uit de
grotwoning aan de Cauberg gaat. Deze had immers ook nog betrekkelijk jonge
kinderen, maar geheel uitsluiten kunnen we deze mogelijkheid niet. De juiste
overlijdensdatum is derhalve (nog) onbekend. Zo ook zijn teraardebestelling.
Van enkele betrouwbare (oud-)inwoners van Geulhem en Berg heb ik vernomen
dat er aan de Mussenput, iets hoger dan Op De Bies aan de rechterkant in het
bos een zogenaamd “Joods kerkhofje” moet zijn geweest waar alle mensen die
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niet rooms katholiek waren zoals zwervers, armlastigen, zelfmoordenaars en
kinderen zonder ouders etc. begraven werden. Het zou mij niet verwonderen als
Timmermans daar zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

Bronnen:

Henry van Comeville ofwel Jef Habets, Geulrand nr. 1, januari 1983, pag. 38; R.C. Hekker,
‘Onderaardse bouwkunst in Zuid-Limburg”; J. M. E. Ubaghs-Cobbenhaegen, “Valkenburg
in oude Ansichten”, Zaltbommel 1971, pag. 19; Dagblad de Limburger, 17 januari 2004;
Ooggetuigen “Joods kerkhof™: Jan Molin, Jef Bergsteyn, Jef Geyselaers, Victor Claessens,
Sjaak Lemmens, Pierre Simons, Piet Cloot.

1930
Op zaterdag 31 mei 1930 om 11 uur voormiddag is een groep Haarlemse
scholieren de grotten in Geulhem binnengedrongen. In een “hol”, waarschijnlijk
een overblijffsel van een gang in de Geulhemergroeve, dat zich op een hoogte
van ca. 5 meter boven de openbare weg en op een afstand van ca. 50 meter
van de Geulhemermolen bevond, had een scholier met zijn puntige wandelstok
in het gewelf gepeuterd en werd vervolgens bedolven onder een neervallende
rotsblok. Onder een zware steen van ca. 3.000 kilo lag de leerling bedolven, met
zijn hoofd naar beneden hangend over de rand van de rotswand.

De ongelukkige 17-jarige van Zandvoort geboortige Pieter Cornelis Visser was
op slag dood. Kort daama waren de burgemeester van Berg en Terblijt, de
marechaussee en een opzichter der Mijnen ter plekke. Men constateerde dat de
instorting van het gewelf te wijten was aan het zeer slechte dak, het gedreun van
de voetstappen van de leerlingen en tevens de aanhoudende regen van de
laatste dagen. Het lijk van de jonge man werd geborgen nadat een afdeling van
het Rode Kruis uit Heerlen en enige mijnwerkers van de Oranje Nassau | per
vrachtauto arriveerden.

Bronnen:

Fons Heijnens, 't Sjtegelke, jaargang 4, nr. 1, juni 1997, pag. 2-9; Uittreksel overlijdensakte
Pieter Cornelis Visser te Berg en Terblijt, 1930
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